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In deze update vindt u een verslag van de tocht naar Tiengemeten van vrijdag 14 april.
De laatste twee tochten van dit schooljaar vinden plaats in mei en juni.

Wandeltochten — update

Bevertocht: vrijdag 19 mei — MFC en BLO gesloten — Volzet
Inschrijvingen nog mogelijk op reservelijst

De Loonse en Drunense duinen: maandag 12 juni — MFC en BLO gesloten — Nog plaatsen beschikbaar

Het zomerprogramma van Op Stap is klaar zie pagina 7.
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Het eiland Tiengemeten — vrijdag 14 april 2023

Er hing een gezonde en nieuwsgierige spanning in de lucht toen we van de parking naar de kade
wandelden. lemand van de deelnemers had die ochtend voor het vertrek gezegd dat ze stress had
omdat ze nog nooit op een boot had gezeten. Voor andere deelnemers was dit hun eerste Op Stap-
tocht en ze stonden te popelen om eraan te beginnen. Maar ook voor diegenen die al vaker aan de
wandeltochten hadden deelgenomen, was het een speciale dag. Op een eiland hadden ze immers

nog nooit gewandeld.

Terwijl we op de kade tussen de andere passagiers stonden te wachten, was de schipper druk in de
weer met zijn ochtendritueel. De motor van de veerpont draaide ronkend warm en de schipper liep
het trapje op en af tussen zijn kajuit en het dek. De deelnemers van Op Stap hadden zich
ondertussen spontaan gemengd tussen een groepje Nederlandse vogelkijkers. De telescopen en
telelenzen hadden hun aandacht getrokken en ze stonden gezellig te keuvelen bij die onbekende
wandelaars. Wij stonden er als begeleiders van Op Stap vanop afstand geamuseerd naar te kijken.
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Nadat de schipper een paar emmers water over het dek had leeggegoten, opende hij de slagboom.
‘Spanning is energie’ en de deelnemer die deze ochtend liet weten dat ze stress had, gebruikte die
energie en stapte moedig als eerste van alle passagiers op de boot. We zagen het eiland al aan de

overkant liggen en het duurde niet lang vooraleer we weer vaste grond onder onze voeten voelden.

Het eiland Tiengemeten kent een bewogen geschiedenis. Eeuwenlang woonden er een beperkt
aantal mensen die voornamelijk leefden van de landbouw. Een aantal van de oude huizen en
boerderijen zijn gerenoveerd en doen nu oa dienst als vakantiewoning, museum, zorgboerderij,
herberg, ... . In de 19% eeuw werden schepen die naar de haven van Rotterdam voeren, afgeleid naar
het eiland waar de bemanning eerst een tijdlang in verplichte quarantaine verbleef. Later werd het
guarantainehospitaal een munitiedepot. Halverwege de 20" eeuw nam de interesse in het eiland als
landbouwgebied af. Allerlei ideeén om een nieuwe bestemming te geven aan het eiland passeerden
de revue. Men dacht aan de plaatsing van een kerncentrale, een vliegveld, een stortplaats, een
recreatiepark. Uiteindelijk kwam het eiland in het bezit van de organisatie ‘Natuurmonumenten’ en
werd Tiengemeten een ‘Natuureiland’.

Nadat de landbouwgronden omgevormd waren tot natuurgebied werd het eiland snel bevolkt door
vele vogelsoorten. Op de vele waterplassen en brede grachten zwommen eenden, ganzen en
zwanen. Kleine zangvogels waren terug uit hun overwinteringsgebieden en zochten een geschikte
nestplek aan de randen van de moeraszones. We hoorden ze zingen in het riet, op zoek naar een
vrouwtje of om hun territorium af te bakenen. We zagen kleine karekieten en rietzangers en we
hoorden Cetti’s zangers vanuit het struikgewas roepen. ledereen vond het verrassend om zo’n kleine
vogeltjes zo duidelijk door de telescoop te kunnen observeren.




Maar niet alleen de vele vogelsoorten trokken onze aandacht. Verschillende kuddes Schotse
Hooglanders leven in alle vrijheid op het eiland. Het duurde dan ook niet lang of we liepen langs een
groep grazende runderen. Met hun grote hoorns en dichte en lange vacht boezemden ze enig ontzag
in. Maar de dieren waren rustig en terwijl we langs hen heen liepen bekeken ze ons gelaten en
ongestoord aan.

Een dood ganzenkuiken lag midden op het wandelpad. We bekeken het dode vogeltje aandachtig. In
de natuur halen vele jonge dieren hun eerste levensjaar niet. Overleven in de natuur is geen evidente
zaak en de gevaren zijn talrijk en voortdurend aanwezig. De kinderen begonnen spontaan
madeliefjes te plukken en bedekten er het dode kuiken mee. Even later vervolgden we onze weg.

We kwamen bij een vervallen gebouw. Het dak was verdwenen en op en tussen de muren groeiden
er struiken. Rondom de ruine lagen ontwortelde populieren in het water. Het decor nodigde uit om
in te spelen. De rugzakken werden afgeworpen en de kinderen lieten hun fantasie in het spel de vrije
loop.




Ondertussen was de namiddag al een eind gevorderd. De zon was steeds feller beginnen schijnen
maar door de frisse wind werd het niet echt warm. De helderblauwe hemel was bezaaid met fraaie
wolkenformaties. We hielden nog even halt bij een kikker die in een plas water probeerde te
verdwijnen en we keken met de telescoop naar enkele scholeksters die een eind voor ons op zoek

waren naar wormen in de drassige grond.

‘Heen en weer’ zong de onnavolgbare Drs. P. lang geleden met zijn poétische ode aan de veerpont.
Dat had de schipper al de hele dag gedaan. Heen en weer varen met zijn veerpont, van de ene oever
naar de andere en weer terug. We waren netjes op tijd om met zijn voorlaatste vaart opnieuw naar
het vasteland te worden gebracht. Terwijl we op de boot zaten werden we door hem nog
getrakteerd op chocolade paaseitjes.




Terug op het vasteland sorteerden we de bagage en genoten we van een sappige pruim als 4-uurtje.
Naast de parking lag het moerasgebied ‘De Tiendgorzen’. Enkele kinderen waren het gebied
ingewandeld, aangetrokken door de schapen die op de dijk stonden te grazen. Ze stelden al snel vast
dat de grond onder hun schoenen erg drassig was. Elke ervaren wandelaar kent het gevoel van
vermoeide, warme en gezwollen voeten na een inspannende tocht. Het duurde dan ook niet lang of
de schoenen en sokken werden uitgetrokken en de blote voeten werden in het koude water
ondergedompeld. Na het waterbad volgde ook nog een modderbad. Was het bedoeld als
huidverzorging of was het gewoon om de fun? In elk geval amuseerden de kinderen zich kostelijk.
Het werd een mooi slot van een boeiende dag.
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Vrijdag 14/07/2023
Vrijdag 04/08/2023
Vrijdag 11/08/2023
Vrijdag 18/08/2023

Vrijdag 25/08/2023

Viroinval A)‘ J&
Puyenbroeck
Langs het Donkmeer in Berlare

Voorne’s duin

Het Hertogenwoud tussen Ternell en
Petergensfeld

De wandeltochten zijn geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar. Inschrijven om deel te nemen aan de
uitstappen kan door te mailen naar info@ritmica.be. Deelname aan een uitstap kost 25 euro. Meer

duiding over de bestemmingen publiceren we in de Ritmica post van juni. Voor meer informatie over
de tochten kan u ons steeds contacteren.
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